
 

 

 

 

DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER 
 

Zondag 28 juni 2020 
 

Het is weer zondag, tijd voor een nieuwe kindernevendienst bij je 
thuis! Vandaag gaat het over de gelijkenis van de Zaaier. Jezus 

heeft deze gelijkenis verteld met een bepaalde reden, net als alle 
andere gelijkenissen. Door een gelijkenis wil Jezus ons dingen 

duidelijk maken. Wat Hij ons precies duidelijk wil maken in de 
gelijkenis van de Zaaier, zie, hoor, lees en verwerk je vandaag als je 

weer met ons mee doet! 
 

Het verhaal kun je lezen in de Bijbel, in Mattheüs 13. Pak je Bijbel er 
maar eens bij, en lees maar eens mee. Als de gewone Bijbel te lastig 
voor je is, kun je het ook uit de Kinderbijbel lezen of vragen of papa 
of mama het vandaag eens voor wil lezen. Deze gelijkenis is in bijna 

iedere Kinderbijbel wel te vinden. 
 

Kijk nadat je het verhaal gelezen hebt, eens dit filmpje. Het is een 
filmpje zonder tekst. Ik denk dat je daarna het verhaal nog beter 

begrijpt:  https://youtu.be/V9IOhGPrRvY 
 

Het is heel jammer dat we nu niet bij elkaar kunnen komen, en we 
jullie dus de betekenis van deze gelijkenis niet zelf uit kunnen 

leggen. We kunnen ons zo voorstellen dat het verhaal best wat 
vragen bij je oproept. Als dat zo is, kijk dan vandaag ook weer naar 
de Henkie show. Hierin wordt het vast nog eens extra duidelijk voor 

je. 
https://www.dehenkieshow.nl/ 

 

Dit verhaal doet me ineens denken aan de zonnebloemzaadjes die 
jullie zouden gaan poten. Weten jullie nog dat dominee Buijs 

daarom vroeg pas in de dienst? Niet vergeten om jullie foto´s naar 
hem toe te mailen als ze straks groot zijn he?  

 

https://youtu.be/V9IOhGPrRvY
https://www.dehenkieshow.nl/


KLEURPLAAT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals je in deze kleurplaat ziet, staat het verhaal van de Zaaier niet 
alleen in het Bijbelboek Mattheüs, maar ook in Lucas. En het staat 

ook nog in Marcus 4.  

 

 

 

 



 

KLEURPLAAT 2 

 

 



VERWERKING 1: ZAAI EEN ZONNEBLOEMPIT 

 

Zoals ik in het voorblad al schreef, hielp ik jullie herinneren aan wat 
de dominee jullie onlangs gevraagd heeft tijdens het 
kindermoment. Hij heeft jullie toen gevraagd om een 
zonnebloempit te gaan poten. Mochten jullie dat nog niet gedaan 
hebben, doe het dan nu alsnog! Nu is het eigenlijk al een beetje te 
laat om ze in juni nog te poten, maar ik denk dat het nog wel goed 
komt als je nu direct gaat beginnen. Je hebt dan vast in september 
nog een mooie zonnebloem. Ook een zonnebloempit heeft goede 
grond nodig, geen rotsgrond. Geen grond die overwoekerd wordt 
door distels….. Goede grond en dus goede wortels. Denk nog maar 
eens terug aan de gelijkenis. Ik ben heel benieuwd naar jullie foto´s 
als ze groot zijn!! Mail ze maar naar de dominee. Het mailadres 
vindt je op de website van de kerk.  

Wie kweekt de grootste zonnebloem?? 

 

 

 

                                                        

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                            

 

 

 

 

 



 

 

VERWERKING 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERWERKING VOOR GROEP 7/8 

 

Met jullie zijn we altijd weer op een iets andere manier bezig met 
het thema. Vandaag gaan jullie dat ook doen. Volg de stappen in 
dit schema eens als je kijkt naar het verhaal in Mattheüs 13. En 
schrijf de antwoorden eens voor jezelf op. Een mooie manier om het 
verhaal van vandaag goed te kunnen begrijpen en verwerken. 

 

 

 


