Liturgie voor de afscheidsdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

Manda Mos - van Wiefferen

* 1 juni 1974 t 12 maart 2020

gehouden op woensdag 18 maart 2020
in de Goede Herderkerk fe Epe

RK-12792_Wenz_Mos-Wiefferen_LT_inslag.indd 2 @ 17-03-2020 10:07



Pianist: Marijn de Jong
Zang: Cera Kooiman en Johan de Lleeuw
Voorganger: Ds. Roberfo Buijs
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Opstaan

U zag mij sfaan

lk had mijn hoofd gebogen

U keek naar mij en zei: ‘Sta op’
U keek mij aan recht in mijn ogen

lk draaide me om
U kon het toch niet aanzien
De donkere diepfe van mijn hart

lk voelde uw hand
lk voelde de warmte die ik verdiende

U hield me vast
Toen ik op weg wilde gaan
Mijn eersfe stap onzeker nog

lk leefde, ik mocht voor U bestaan
lk leef, ik mag voor U bestaan.
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Zingen: NLB 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en froost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange fijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn:
fof wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Pianomuziek

De dienst wordt op de begrqquba’rs voortgezet
- Gedicht ‘Opstaan’
- Woorden van afscheid

- Onze Vader
- Zegen
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Pianomuziek

Welkom

Bemoediging en groet

Aansteken kaars

Muziek: Wesly Bronkhorst “Trots op jou’

Gebed

Zingen: Hemelhoog 629

Heer, ik kom tot U,

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt

dat, als ik aan uw voeten ben,
frofs en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

lk voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.
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Heer, kom dichterbij, Zingen: NLB 940

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij. 1 Verberg mij nu

En Heer, leer mij uw wil, onder uw vleugels Heer
zodat ik U steeds dienen kan houd mij vast

en elke dag mag leven in Uw sferke hand.
door de kracht van uw liefde.

Refrein: Refrein:

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog

Schrifflezing: Jesaja 43: 1-5 boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
1 Welnu, dit zegt de HEER, dan word ik stil;
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israél: U bent mijn God!
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 2 Vind rust mijn ziel
2 Moet je door het water gaan — ik ben bij je; in God alleen
of door rivieren — je wordt niet meegesleurd. ken Zijn kracht
Moet je door het vuur gaan — het zal je niet verteren, vertrouw Hem en wees sfil
de vlammen zullen je niet verschroeien. Refrein:

3 Want ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israél, je redder.
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Gebed
Nubié en Seba ruil ik in tegen jou.

4 Jii bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je Dankwoord
dat ik de mensheid geef in il voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

5 Wees niet bang, want ik ben bij je. Muziek: Gordon en Re-Play ‘Never nooit meer’
lk haal je nakomelingen uit het costen terug,
uit het westen breng ik jullie bijeen.

Muziek: Trijntje Oosterhuis ‘De zee’

Overdenking
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